
Recensie: De film van Dylan Haegens 

 

 

Hoi, Ik ben Jorn, 12 jaar en zit dit jaar in het jongerenpanel van de Naald. Dit jaar ben ik begonnen in 

de brugklas. Naast school ben ik zeker 3x per week op het handbalveld te vinden en 1x per week op 

de scouting. Dit jaar hoop ik te laten zien dat het theater ook voor kinderen van mijn leeftijd leuk is 

om naar toe te gaan.  

 

Dylan Haegens de film 

Na het zien van de trailer had ik al veel zin in de film. Het ziet er meteen grappig uit en het is gelijk 

duidelijk waar het verhaal over gaat. Uit de trailer begreep ik al dat het verhaal gaat over een andere 

You-Tuber die beter wil zijn en dat zou de ondergang van Dylan Haegens betekenen.  

 

De film is echt grappig, maar soms wel een klein beetje voorspelbaar. Het verhaal is niet echt 

verrassend, maar de grappen zeker wel. Ondanks dat de film dan misschien niet echt verrassend is, is 

de film zeker wel leuk om naar te kijken. Heerlijk om even lekker te kunnen lachen met wat popcorn 

en een grappige film.  

 

 

 


