
                                         

                                                                Recensie: DORIS 

 

 

Hoi ik ben Joy van Dijk van het jongerenpanel en ik ben 12 jaar oud.  

Ik ben naar de film 'Doris' geweest. Toen ik binnenkwam viel het me meteen op dat er heel 
veel vrouwen zaten en maar een paar mannen. 
Ik was ook de jongste bezoeker. De meeste waren van mijn moeders leeftijd. En er zaten 
een paar tieners van 15 of 16 jaar. 
 
De eerste scene was in het engels en ze hadden ouderwetse kleding aan, dus ik dacht hè.  
De film is een liefdesverhaal met grappige, ontroerende en soms wat zielige stukjes. 
Ik vond de film erg leuk, maar zou hem toch eerder aanraden aan iets oudere tieners vanaf 
14 jaar. 
 
Groetjes van Joy en wie weet tot de volgende recensie of vlog. 
 


