
 
 

Recensie: De film van Dylan Haegens 
Hoi! Mijn naam is Lotte van Dijk, ik ben 17 jaar oud en ik zit in het jongerenpanel van De 
Naald. 

Zaterdag 1 september ben ik samen met mijn broertje naar de film van Dylan Haegens 
geweest. Ik wist niet zo goed wat ik van de film moest verwachten omdat ik alleen wist dat 
Dylan Haegens een YouTuber was, zelf keek ik zijn video’s eigenlijk niet.  
De film heeft me verrast! Er kwamen heel veel grappige sketches in voor en heel veel 
bekende YouTubers en acteurs.  

Dylan en zijn team zijn super goed bezig, ze hebben hun eigen Tosti tent en maken met zijn 
vieren de gekste en leukste YouTube video’s. Dylan heeft alleen hele erge concurrentie van 
Ijsbrand, die net zo goed en geweldig wil zijn als Dylan. In de film zie je hoe dit afloopt en 
hoe Dylan dit aanpakt. Een heel lachwekkend en spannend avontuur.  

Zelf zou deze film niet mijn eerste keus geweest zijn om heen te gaan. De film is heel leuk als 
je Dylan volgt op YouTube, maar dat deed ik niet. Daarom zou ik deze film snel over het 
hoofd zien. Ik raad de film heel erg aan voor kinderen tussen de 7 en 15 jaar ongeveer. Ik 
denk dat dit de geschikte doelgroep is van de film. Zelf heb ik nu wel een hele grappige 
YouTuber ontdekt en ben ik nu ook 1 van zijn miljoenen abonnees 😉😉  


