
                                         

                                Recensie: De film van Dylan Haegens 

 

 

Ik ben Janneke (16) en schrijf voor het jongerenpanel van Westlandtheater De Naald.  

 

Zaterdag 1 september ben ik met een vriendin naar de film van Dylan Haegens geweest. Dylan 

Haegens is een Nederlandse youtuber met 1,4 miljoen abonnees en hij heeft  nu een eigen bioscoop 

film gemaakt. De film gaat over Dylan en zijn concurrent IJsbrand. IJsbrand maakt alle video’s van 

Dylan na en daar ergert team Dylan Haegens zich natuurlijk enorm aan. De film lijkt niet op een 

gewone film. Sommige scènes worden aan elkaar gepraat door een voice over. Dit maakt de film erg 

leuk en je wordt ook betrokken bij de film. Het is een hele leuke en grappige film! Ik dacht eerst, is de 

film niet te kinderachtig, maar dat is helemaal niet zo en ik zou er zeker heen gaan! 


